Leerhuis
De Open Hof

(Groene Zoom 1, Roden)

...samen luisteren, leren, liefhebben...

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben,

samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd
krijgt het hele lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden
door alle gewrichtsbanden. leder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van
het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.”
(Paulus in Efeziérs 4:15-16)

Seizoen 2024 - 2025
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Een programma voor iedereen — jong en oud

Elke zondagmorgen komen we als gemeente bij elkaar.
Om elkaar te ontmoeten.

Maar vooral toch ook om God te ontmoeten, Hem te eren.
En over Hem te horen, Hem beter te leren kennen.

Maar hoe gaat dat door de week?

Te midden van alle drukte van school, werk, huiselijke en sociale verplichtingen?
Lukt het je dan om echt met God te leven?

Tijd voor Hem te maken, voor bijbel lezen, voor gebed?

Tijd ook om er met elkaar over door te denken en door te praten?

Voor jongeren worden er speciaal avonden hiervoor georganiseerd.
Vroeger catechisatie en vereniging, nu jeugdkringen.

Jeugdraad en jeugdwerkers steken hier veel energie in.

Je kunt erover lezen in deze brochure.

Maar zou je, als je je jeugd ontgroeid bent, daar niet net zoveel belang bij hebben?
Momenten door de week om even stil te staan, je te bezinnen?
Momenten om met elkaar te groeien in kennis van God, in onze omgang met God?

Als Leerhuis De Open Hof denken we dat iedereen daar baat bij heeft.

Jong en oud, doorgewinterde gelovige en eeuwige twijfelaar.

En daarom bieden we weer een cursusprogramma aan voor het komende seizoen.

Al dekt ‘cursus’ lang niet overal de lading.

Want er zijn vele manieren om te leren.

Gewoon samen een uurtje bijbel lezen — wat steek je daar niet van op!

Of samen naar een film over het leven van Jezus kijken.

Een gespreksgroep over twijfel...

Of wat dacht je ervan om samen met andere ouders na te denken over geloofsopvoeding?

Dit jaar hebben we ook een kort project met sprekers van buiten.

Rond eeuwigheidszondag — de dag dat we degenen die ons ontvielen herdenken.

Twee sprekers die met ons nadenken over omgaan met rouw en verdriet.

We denken dat ons dat kan helpen in ons samenleven als gemeente, ook in moeilijke tijden.
Als we iets meer weten over hoe rouw werkt, en hoe we daarin naast elkaar kunnen staan.
Wat ons betreft avonden niet voor een kleine club, maar voor de hele gemeente.

En wat de andere ‘cursussen’ betreft, het zou mooi zijn als oud(er) en jong(er) meedoen.
Wij denken dat heel ons aanbod geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.
Wat kunnen generaties veel van elkaar leren, veel voor elkaar betekenen!

Het programma is niet af.

We hebben ons geconcentreerd op het najaar.

We hopen dat er de komende maanden nieuwe ideeén ontstaan voor het voorjaar.
Zodat we rond de jaarwisseling met een update kunnen komen.

Voor mooie voorstellen houden we ons van harte aanbevolen.

Voor nu hopen we op veel mooie bijeenkomsten.



Kinder- en jeugdwerk

Onderdeel van de
jeugdraad is het
werk van de
commissie Kind &
Kerk die zich richt
op de kinderen van

0t/m 12 jaar.

Hieronder een
aantal van de
activiteiten van het

kinderwerk.

= Créche: voor de allerkleinsten organiseren we oppas tijdens de kerkdiensten.

= Kidsclubs: tijdens de diensten hebben we kidsclubs voor de kinderen van de

basisschool. Groep 1 en 2 hebben om de week kidsclub. Groep 3, 4, 5 en 6 hebben

1x in de drie weken kidsclub.

= Tienerclub: voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool organiseren we 1

keer per maand een tienerclub.

Daarnaast is er elk jaar een kinderweekend, met op de
zaterdag activiteiten voor de onder- en bovenbouw en op
de zondag een kinderdienst. Organiseren we jaarlijks het
kinderkerstfeest en wanneer het mogelijk is, organiseren

ook een activiteit in een vakantieweek voor de kinderen.




Hieronder
volgt een
globale
beschrijving
van de
activiteiten
voor de jeugd
vanaf de
eerste klas
van het
voortgezet
onderwijs.

Om de twee weken is er jeugdkring, waarbij we gebruik

maken van de methode "Leren in de kerk".
We volgen de visie op geloofsontwikkeling die achter
deze methode ligt.

Hierbij sluiten de makers aan bij de fase van
geloofsontwikkeling waarin jongeren zich bevinden.
Daarnaast organiseren we meerdere keren per jaar een
gezamenlijke jeugdkring in het weekend, waaraan alle
jeugdgroepen kunnen deelnemen.

Wanneer je belijdenis wil doen of hierover nadenkt dan

kan je belijdeniscatechisatie volgen.

Naast de jeugdkringen /
belijdeniscatechisatie streven we naar
activiteiten die zowel leuk als verbindend
zijn in relatie met God en elkaar. Zoals
bijvoorbeeld soosavonden, schaatsen,
het jaarlijkse kamp, EO jongerendag etc.

Daarnaast wordt elke twee jaar de Youth
Alpha cursus georganiseerd.




Samen Bijbel lezen

“Thuis schiet het er vaak bij in. Hier neem je
even bewust de tijd”

“Hier heb ik mensen om mee te sparren.”

“Heel fijn om samen een hoofdstuk te lezen en
over door te praten.”

“Een mooie ervaring”

Elke even donderdag met uitzondering van de schoolvakanties.

Samen lezen we een hoofdstuk uit de Bijbel.

Op dit moment het evangelie volgens Lucas.

We beginnen om acht uur met koffie, thee en een kort gebed.

Daarna lezen we samen hardop het hoofdstuk met korte vragen tussendoor.

Tegen negen uur ronden we de avond af met een kort gebed of een lied op YouTube.

Elke avond is weer anders.

Soms zijn we met zijn tweeén, soms met zijn zessen.

Er zijn steeds andere mensen bij.

We proberen onbevangen Bijbel te lezen en ons te verwonderen over wat er staat.
En iedereen ontdekt weer andere dingen in het Bijbelgedeelte.

Dat maakt het zo boeiend.

Weet je veel of weinig van de Bijbel?
Ben je jong of al wat ouder?

Een denker, dromer of een doener?
Voel je vrij om eens aan te schuiven.
Opgeven is niet nodig.

Suzanne Roosjen

Overzicht:

Steeds 20.00 — 21.00 uur in De Open Hof
14 november 2024 - Lucas 19
28 november 2024 - Lucas 20
12 december 2024 - Lucas 21
9 januari 2025 - Lucas 22
23 januari 2025 - Lucas 23
6 februari 2025 - Lucas 24

6 maart 2025
20 maart 2025
3 april 2025
17 april 2025
15 mei 2025
12 juni 2025
26 juni 2025
10 juli 2025




The Chosen

Dé serie over het leven van Jezus

Leren kun je op vele manieren.

Op school, in het catecheselokaal, in cursus-setting.

Maar leren doe je ook door je ogen de kost te geven in de natuur.

Of door een goede film te kijken, en daar met elkaar over door te praten.
‘Leerhuis De Open Hof’ organiseert daarom één keer per maand een filmavond.
Voor jong en oud.

Voor kerkleden, maar ook voor je vriend, je buurvrouw, je collega, je sportmaatje.

The Chosen is dé serie over het leven van Jezus.
Hij is inmiddels wereldwijd te zien

en door miljoenen mensen bekeken.

Een serie die laat zien hoe Jezus het leven van
de mensen om hem heen verandert.

De serie volgt het leven van Jezus en zijn
volgelingen tijdens hun dagelijks bezigheden.
Je ziet gewone mensen met banen en
gezinnen, met conflicten en met financiéle
problemen.

"Het mooie van The Chosen is dat
Jezus langszij komt in de verhalen. De
personages rond Jezus staan centraal

en we zien hoe Jezus mensen heeft
veranderd. Deze insteek geeft de

Elk karakter heeft zijn eigen verhaal en eigen strijd.
Zo worstelt Maria Magdalena met bezetenheid,
Simon met belastinggeld en Mattheiis met het
dilemma of hij voor de Romeinen moet gaan werken

kijker de ruimte de vraag te stellen of toch Jezus moet gaan volgen. Thomas is ongelovig
wat de relevantie van Jezus voor het en geintrigeerd. Nicodemus hongert naar kennis en
leven van alledag is." heeft een oprecht verlangen om de waarheid over
- Arjan Lock, directeur EO - de Messias te weten.

The Chosen laat de historische context zien en geeft zo een idee hoe het leven van en met
Jezus is geweest. De serie blijft in de verhaallijn trouw aan de evangelién, maar bevat ook
verhaallijnen en personages die niet in de Bijbel voorkomen. Aan het eind van iedere

aflevering word je uitgenodigd om de oorspronkelijke verhalen in de Bijbel terug te lezen.

We starten steeds om 19.30 uur. Elke aflevering duurt ongeveer een uur. Daarna kun je
naar huis, maar ook nog een halfuurtje napraten onder het genot van een kopje koffie of
een glaasje ranja. Opgeven is niet nodig.

Overzicht:

Steeds 19.30 — 21.00 uur in De Open Hof

8 november 2024 - Ik heb je bij je naam genoemd

13 december 2024 - Sabbat

10 januari 2025 - Jezus houdt van de kleine kinderen

28 februari 2025 - De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen
21 maart 2025 - Het bruiloftsgeschenk

9 mei 2025 - Onbeschrijflijk medeleven

6 juni 2025 - Uitnodigingen

4 juli 2025 - Ik ben het




Rouw en verdriet
Kort project rond eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zoals we beginnen met Advent —

verwachten, uitkijken naar de komst van de Beloofde.
Zo eindigen we met Eeuwigheidszondag —
terugkijken, herdenken wie ons ontvielen.

Stilstaan bij onze sterfelijkheid.

En bij de Eeuwige die verder gaat.

Een moment waarop de rauwheid van het leven op ons af kan komen.
Herinneringen aan wat was en nooit meer terugkomt.

Schrijnend gemis, heftig verdriet.

En ongemak.

Ongemak voor wie er omheen staan.

Spreek je hem of haar aan? En wat zeg je dan?
Je wilt helpen, troosten, maar je weet niet hoe.
Elk woord voelt teveel, voelt net verkeerd.
Maar dan maar niets doen, niets zeggen?

Pijn, verdriet voor de rouwenden zelf.

Wisselende stemmingen, emoties — je weet er soms geen raad mee.

Is dit normaal? Hoort dit erbij?

En als het al weer lang(er) geleden is — moet het dan een keer verwerkt zijn?
Maar ik voel het nog steeds, het gemis, gaat het ooit over?

13 november, 19.30u: Margriet van der Kooi

Ds. Margriet van der Kooi was jaren ziekenhuispastor.
Ze heeft diverse boeken op haar naam staan.

Eén van die boeken heet Verdriet is een werkwoord.
En daarover komt ze voor en met ons spreken.

“leder verlies is anders, niemand kan zeggen dat hij het
verdriet van de ander begrijpt.”

“(Mee)voelen en zwijgen gaat voor alle spreken.

Of nee: niet zwijgen, maar goed en aandachtig en

invoelend luisteren.”

26 november, 19.30u: Gea Stoel

Gea Stoel heeft al jong haar man verloren.

Zij weet dus wat het is en waar je doorheen gaat.

Nu geeft ze o.a. rouw- en verliescoaching.

Zij zal ons helpen van de theorie naar de praktijk.

We willen op die avond echt met elkaar in gesprek,
naar elkaar luisteren en van elkaar leren

als ‘ervaringsdeskundigen’ en ‘onbeholpen omgeving’'.
En Gea zal ons daarin op weg helpen en begeleiden.




Dietrich Bonhoeffer
9 april 1945 -9 april 2025

Op 9 april 2025 is het tachtig jaar geleden dat de Duitse predikant en verzetsstrijder
Dietrich Bonhoeffer door de Nazi’s is opgehangen in het concentratiekamp Flossenblirg.

Een goed moment om een avond te beleggen en met elkaar na te denken over de betekenis

van Bonhoeffer en zijn invloed met name op theologisch gebied.

breed wordt gewaardeerd.

Over Bonhoeffer is buitengewoon veel geschreven, o.a. een
stuk of vier lijvige biografieén.

Hij heeft zelf ook veel geschriften nagelaten, zoals zijn
boeken “Navolging” en “Verborgen omgang”.

Het meest bekend zijn wel zijn gevangenisbrieven ,
gebundeld onder de titel “Widerstand und Ergebung” (Verzet
en overgave).

Daarnaast zijn er veel boeken geschreven die gebruik
maakten van het denkwerk van Bonhoeffer.

Zijn opvattingen zijn tot op de dag van vandaag actueel.

Wat maakt hem, buiten zijn verzetsactiviteiten en zijn strijd
tegen het nationaalsocialisme, zo uniek?

Dat komt vooral omdat hij binnen het protestantisme zo
Zowel vrijzinnige theologen als orthodoxe spreken en
schrijven in lovende bewoordingen over zijn denkbeelden.

Weliswaar komen zij tot verschillende conclusies, maar er is
unaniem erkenning voor zijn theologisch denkwerk.

Diecrich
Bonhoeftfer

Navolging

We hopen op zijn 80-jarige sterfdag, 9 april 2025 (20.00 uur in De Open Hof), met elkaar
over deze unieke persoon, en dan vooral over zijn inzichten met elkaar in gesprek te gaan.

Henk Baas




Ruimtezoekers

Als geloven zoals vroeger niet meer gaat

Heb jij dat ook wel eens
(of misschien wel vaker dan wel eens).

TWIJFEL

Johan de Jong schreef daarover een boek
“RUIMTEZOEKERS”.

Het boek telt acht hoofdstukken waarvan we er
vier willen bespreken.

De hoofdstukken 1 t.e.m. 3 en hoofdstuk 8 kun je
zelf lezen en zijn meer algemeen het persoonlijke
verhaal van de auteur.

De hoofdstukken 4 t.e.m. 7 behandelen we op de
cursus.

Mijn ervaring is overigens dat het meer een
gespreksgroep is dan een cursus.

Jedcan da Joreg

Hoofdstuk 4 God bevrijden
o Bestaat God eigenlijk wel?
o Waarom merk ik zo weinig van Hem?
o Als Hij bestaat, waarom grijpt Hij niet in?

Hoofdstuk 5 Geloof (in) Jezus
o Wieis Jezus nou echt? Een groot leraar, mijn Verlosser, is Hij werkelijk ook God?
o Was de dood aan het kruis nou echt nodig?
o Kun je Jezus geloven zonder de kerk?

Hoofdstuk 6 Kan ik de bijbel nog vertrouwen?
o Endan de bijbel, Woord van God? Zowel OT als NT?
o Hoe zit het dan met al die gruwelverhalen?
o En waarom wordt die bijbel zo verschillend uitgelegd?
o Endie bijbel is toch gedateerd, geschreven in een heel andere tijd?

Hoofdstuk 7 Waar hoor ik bij?
o Enover de kerk gesproken; is dat instituut niet verouderd?
o Waarom zou ik lid van een kerk moeten zijn?
o Erzijn tig kerkgenootschappen die elkaar steeds vliegen afvangen. Wat moet ik
daarmee?
o Waarom is in de kerk veranderen zo moeilijk?




Zit jij met één of meer van deze vragen of heb jij nog andere twijfels?

Nee, we gaan niet alle twijfels wegnemen en niet alle vragen beantwoorden.
Misschien ga je wel met nog meer twijfels weg!

Maar je twijfels bespreekbaar maken in een sfeer van veiligheid en herkenning kan zorgen
voor verheldering, opluchting, en meer inzicht.

Overzicht:

Steeds 20.00 — 22.00 uur in De Open Hof

5 november 2024 - God bevrijden

19 november 2024 - Geloof (in) Jezus

3 december 2024 - Kan ik de bijbel nog vertrouwen?
17 december 2024 - Waar hoor ik bij?

Geef je op

e via de jaarkalender op Scipio
e per mail: baas0842@gmail.com
e via whatsapp: 0623225565

Ook voor één of meer losse avonden ben je van harte welkom.

Tot ziens
Henk Baas




Naakte spiritualiteit

Leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden

Leven met God, hoe doe je dat?

Gewoon, van maandag tot zaterdag.

In de drukte van het leven.

In tijden van voorspoed, als de bomen tot in de hemel groeien.
Maar ook als de ene na de andere slag je treft.

Je niet weet waar je het zoeken moet.
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Leven met God — hoe doe je dat?

Brian McLaren schreef er een prachtig boek over.
Naakte spiritualiteit.

Leven met God in twaalf eenvoudige woorden.

Naa kte Spiritualiteit —een ander woord voor geestelijk leven.

S pl ritua ¥ teit Christelijke spiritualiteit gaat over de ervaring met God.
AR Het dagelijks leven in verbondenheid met de Eeuwige.

ressy ety wone ds In de stormen (én windstiltes) die we meemaken.

Brian McLaren
En naakt — dat gaat om puurheid.

[] t . Om je niet anders voordoen dan je bent.
[‘ ‘| I I i] Gewoon eerlijk en open tegenover God en elkaar.

Geen opgeklopte geestelijkheid en vroomheid.

Kom zoals je bent.

Met je blijdschap en dankbaarheid.

Maar ook met je woede en verdriet.
Zoals we naakt waren in de Hof van Eden.
En ons toch niet schaamden.

Niet voor God, en niet voor elkaar.

Via twaalf eenvoudige woorden ga je door de seizoenen van het geloofsleven.

Van de hoge bergtoppen waarin we Gods aanwezigheid ervaren,

tot het diepe, donkere dal waarin God zwijgt.

Het is een praktisch en pastoraal boek dat laat zien hoe wij ons met God kunnen verbinden,
en die verbinding kunnen gebruiken om anderen te dienen.



Twaalf eenvoudige woorden - vier geestelijke seizoenen

Twaalf eenvoudige woorden — genoeg stof voor twaalf cursusavonden.
Dat gaan we niet doen, dat wordt teveel.

We beperken ons tot vier avonden.

Want die twaalf woorden zijn onder te verdelen in vier blokken.

Vier geestelijke seizoenen.

Zoals het weer door het jaar heen totaal verschilt, zo ook ons geloof.
En voor elk seizoen heb je andere woorden nodig.

Daar wil ik graag wat over vertellen.

En vanuit het boek handvatten aanreiken voor je eigen leven met God.

Je hoeft het boek niet aan te schaffen, er wordt ook geen voorbereiding gevraagd.
Kom zoals je bent, en laat je verrassen door mooie nieuwe inzichten.

Overzicht:

Steeds 20.00 — 22.00 uur in De Open Hof

20 november 2024 - Leven met God in de lente (seizoen van de eenvoud)

18 december 2024 - Leven met God in de zomer (seizoen van de complexiteit)
15 januari 2024 - Leven met God in de herfst (seizoen van de verbijstering)
12 februari 2024 - Leven met God in de winter (seizoen van de harmonie)
Geef je op

e via de jaarkalender op Scipio
e per mail: wtmeijer@hetnet.nl
e via whatsapp: 0630699081
Ook voor één of meer losse avonden ben je van harte welkom.

Ik hoop je te zien.
Tot dan.

Wolbert Meijer




Jouw huis, Gods thuis

Geloven achter de voordeur

Achter de voordeur doen we allemaal ons best.
Maar het valt niet altijd mee

om alle ballen in de lucht te houden.

En dan ook nog iets te doen aan geloofsopvoeding.

In de cursus Jouw huis, Gods thuis

deel je je ervaringen en vragen met andere ouders.
Je krijgt ook inspiratie

voor het dagelijks leven met je kind(eren) en God.

1. Ouders van kinderen van 0-3 jaar

In deze cursus leer je wat het geloof betekent voor jonge kinderen en welke rol jij daarin
hebt. Je krijgt ook praktische tips om geloofsopvoeding vorm te geven in jouw gezin.
Thema’s:

e De geboorte van een ouder

e Deroze wolk

e Jong geleerd

e Drie kapstokken

e Samen opvoeden

2. Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd

Je kind ontwikkelt zich volop, ook in geloof. Hoe kun je je kind begeleiden? Wat kan hij zelf
en hoe sluit je aan bij het unieke van jouw kind? Wisselende emoties en de invloed van
media vragen om wijsheid.

Thema’s:

e Je geloof voorleven

e Van nadoen naar zelf doen

e Kijk naar je kind

e Veerkracht

e Mediawijsheid

3. Ouders van tieners

Opvoeden van pubers is een uitdaging. Met hen praten over geloof helemaal. In deze
cursus ontdek je meer over de geloofsontwikkeling van je tiener en welke invloed jij daarop
hebt (of niet).

Thema’s:

e Jijbentinfluencer nr. 1

e Inside out

e Tieners en geloof — mismatch?

o Geloofsgesprek

e Hoedan?!?




Praktische informatie

Elk van deze drie cursusvarianten bestaat uit vijf thema’s, en ‘kost’ dus vijf bijeenkomsten.
Bij elk thema hoort:

Een video om thuis te kijken
Thuisopdrachten om met je gezin te oefenen
Een programma voor een avond met andere ouders

https://kerkpunt.nl/jouwhuisgodsthuis/

_lll_, ]
Of kijk voor de eerste cursus op
l' Kerkpunt https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/op-handen/

kom verder in kerk-zijn Inloggegevens op Scipio > menu > materiaal voor
kringen, jeugd etc.

J . Oriénteer je eens op de cursus via
|.

Op dit moment zijn de cursussen nog niet ingepland.

Dat doen we (in overleg) als er voldoende belangstelling is
én iemand die de bijeenkomsten een beetje in goede banen wil leiden.

Je kunt je belangstelling aangeven via Scipio > menu > meting belangstelling cursussen
Of bij Wolbert Meijer

e  Mail: wtmeijer@hetnet.nl

e  WhatsApp: 0630699081.



Alpha Youth in Roden

Voorjaar 2025

Ben je 16/17 jaar of ouder (vanaf de 5° jeugdkring)?

Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen met de
Alpha Youth.

In het voorjaar van 2025 willen we weer een Alpha Youth
organiseren.

Ook vrienden of jongeren van buiten de kerk die meer
willen weten over het geloof zijn van harte welkom!

We hebben nog niet de precieze data.

In januari organiseren we een info-avond voor iedereen
die geinteresseerd is en meer wil weten.

Wat is Alpha Youth?

Alpha Youth bestaat uit 8 interactieve bijeenkomsten.

Daarin ga je met andere jongeren in gesprek gaat over het leven en geloof!

Een avond begint met een gezellige en
lekkere maaltijd.

Daarna wordt een inleiding gegeven en
vervolgens wordt in kleine groepjes
doorgepraat.

Verder wordt ook een weekend
georganiseerd. Dat is elke keer weer een
hele gave ervaring.

Alpha Youth is dé plek waar jongeren

terecht kunnen met hun twijfels en vragen.

Niet alleen christelijke jongeren maar ook niet- christelijke jongeren.
Maar ook de plek om te leren en te groeien in geloof!

_ . . 5
Hulp gezocht: Heb je hart voor jongeren: Meer informatie volgt later dit

Geef je op! najaarl

We zoeken nog mensen die willen helpen bij de

organisatie van Alpha Youth. We hebben al een aantal Mocht je al geinteresseerd zijn
leiders, maar zoeken nog wel een paar mensen die en/of vragen hebben: meld je
leiding willen geven aan de kleine groepen. Per groepje gerust!

van 5/6 jongeren willen we graag twee leiders. Verder
zoeken we ook mensen voor het supportteam. We
horen graag van je!

Erwin Vening (06-52634432)







Jaarrooster Leerhuis De Open Hof

Week | Data Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
44 27/10 - .
2/11 Herfstvakantie
45 3-9/11 Ruimtezoekers (Dankdag) The Chosen
46 10-16/11 Rouw en Samen Bijbel
verdriet lezen
47 17-23/11 | Ruimtezoekers Naakte
spiritualiteit
48 24 -30/11 Rouw en Samen Bijbel
verdriet lezen
49 1-7/12 Ruimtezoekers (Sinterklaas)
50 8-14/12 Samen Bijbel The Chosen
lezen
51 15-21/12 | Ruimtezoekers Naakte
spiritualiteit
gi / 2 =2 Kerstvakantie
2 5-11/1 Samen Bijbel The Chosen
lezen
3 12 -18/1 Naakte
spiritualiteit
4 19 -25/1 Samen Bijbel
lezen
5 26/1-1/2
6 2-8/2 Samen Bijbel
lezen
7 9-15/2 Naakte
spiritualiteit
8 5=222 Voorjaarsvakantie
9 23/2-1/3 The Chosen
10 2-8/3 Samen Bijbel
lezen
11 9-15/3 (Biddag)
12 16-22/3 Samen Bijbel The Chosen
lezen
13 23-29/3
14 30/3-5/4 Samen Bijbel

lezen



15
16
17/
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29-
34

6-12/4
13-19/4
20/4-3/5
4 -10/5
11-17/5
18 —24/5
25-31/5
1-7/6
8-14/6
15-21/6
22 -28/6
29/6 -5/7
6-12/7

13/7-24/8

Dietrich
Bonhoeffer
Samen Bijbel
lezen

Meivakantie

Samen Bijbel
lezen

(Hemelvaart)

Samen Bijbel
lezen

Samen Bijbel
lezen

Samen Bijbel
lezen

Zomervakantie

The Chosen

The Chosen

The Chosen



